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Interview met Nicole De Clerck en Pia De Monie 

Zoodo steunt Burkina Faso; hoe zijn jullie daarmee in contact gekomen? 

Wij gingen in 2013 mee op reis (dat is niet hetzelfde als ‘vakantie’ !) 

naar Burkina Faso met een groepje van <beweging.net>. Daar 

bezochten we een plattelandsschooltje waar deze organisatie 

logistieke steun en hulp verleent.  

In een gesprek met de directeur hebben we gepraat over - onder 

andere - de toekomst van de kinderen van zijn schooltje. 

Eens terug thuis, deelden we onze ervaringen met familie en vrienden en spontaan kregen we 

centen om ginds telkens het  schoolgeld van één leerling in het secundair te betalen. Uit dit 

begin is Zoodo gegroeid.  

Onze vereniging heeft nu vaste sponsors, krijgt subsidies en heeft talrijke activiteiten hier in 

België om geld in te zamelen. 

Jullie actie is gericht op scholen; welke concrete vormen neemt dit aan? 

In Burkina Faso wordt dit geld gebruikt om beloftevolle maar 

financieel kwetsbare leerlingen naar het secundair onderwijs te 

sturen.  

Wij betalen hun schoolgeld en schoolbenodigdheden. 

 

Jullie hulp is direct, zonder tussenpersonen; er komt toch nog veel bij kijken? 

Heel recent hebben we een nevenproject opgestart dat in het 

bijzonder meisjes meer kansen moet geven.  

In een naaiatelier wordt herbruikbaar maandverband gemaakt. 

Door die bezigheid, wordt hun schoolverzuim verminderd.  

In dat atelier werken nu reeds meisjes die opleiding kregen via 

Zoodo. 

Wat delen jullie nog graag met onze lezers? 

Zoodo is een woord in het Mooré, de plaatselijke taal.  

Het betekent ‘vriendschap’. 

En dat is wat wij ervaren telkens we ginds op bezoek gaan: een heel 

warme vriendschap en dank voor de kansen die zij krijgen. 

 

 

 

 


