
2-DeThuis.docx/pdf 

De thuis 

Hallo, wij zijn Jejupja en wij hebben een huis gemaakt waar iedereen welkom is! 

Aan jullie gaan wij gaan ons verhaal vertellen. Het begon allemaal bij Jeremy. Hij leefde al op een vrij 
jonge leeftijd als dakloze op straat. Hij heeft nog nooit een thuis gehad en dat vond hij echt niet leuk. 
Zijn ouders hadden niet genoeg geld. Het is vrij moeilijk voor hem en naar school gaan, ging ook niet. 
Vrienden had hij ook niet. Zoveel jaar later leeft Jeremy nog steeds op straat en heeft hij nog steeds 
geen thuis. 

Jupke had het ook niet makkelijk. Ze leefde niet in armoede, maar had het moeilijk om een thuis te 
vinden. Jupke had namelijk het syndroom van Down. Ze zocht een woning waar ze alleen kon wonen, 
maar haar ouders zouden haar wel komen helpen. Ze wilde graag zelfstandig worden, maar ze werd 
steeds afgewezen als ze een woning had gevonden. Omdat de mensen dachten dat ze het niet kon 
betalen of omdat ze er vrij raar uitzag. Ze had het er moeilijk mee, want ze is ook maar een mens en 
wil ook haar eigen thuis vinden. 

Janine is een vrij jong meisje, ze voelt zich slecht thuis. “Een thuis zou je het niet willen noemen”, 
zegt ze. Mishandeling komt vaak voor bij haar thuis. Haar ouders zijn altijd dronken en ze slaapt ook 
niet goed. De ouders van Janine maken in de nacht heel veel lawaai, omdat ze zo dronken zijn. ‘s 
Nachts komt haar papa altijd binnen in haar kamer en begint hij te zingen. Op school gaat het ook 
niet goed doordat ze zich niet kan concentreren, behaalt ze ook slechte punten. Ze wordt ook nog 
eens gepest, dat maakt haar vrij onzeker. Ze is altijd alleen tijdens de middagspeeltijd. Tot op een dag 
er een nieuwe jongen op school komt: Louis. Hij wandelt naar Janine en vraagt: “Mag ik hier zitten?”  
“Ja?” zegt Janine. Ze worden heel goeie vrienden. 

Op een dag start Jupke een groep op. Ze hangt allemaal flyers op aan bomen, palen… Er staat op: 
Heb jij geen huis, maar zoek je een thuis? Kom dan vrijdag 15-10-2023 naar het verlaten huis in 
Evegiem Asterlaan 58.  

De dag is aangebroken, het is 15 oktober. Ze zit te wachten in het verlaten huis. Na 10 minuten is er 
niemand, na 20 minuten nog steeds niemand, ze wacht en wacht en geeft het op. Ze wandelt naar 
buiten en hoort geluid in het huis. Krrrrrrrrr prrrrrrr hoort ze. Ze gaat kijken en vindt iemand. Ze 
vraagt: “Gaat het wel?” en hij zegt: “Ja hoor, ik ben Jeremy, aangename kennismaking.” Jupke vraagt 
“Voor wat ben jij hier?” Jeremy zegt: “Ik ben hier voor een groep en we moesten hier afspreken.” 
Jupke zegt: “Ik ook. Ik heb de flyers opgehangen. Ik zal je alles uitleggen.” Jupke legt het plan uit en 
vertelt dat ze een eigen huis wil maken van het verlaten huis waar ze inzitten. Jeremy vindt het een 
goed idee, maar vraagt zich af waar ze al dat geld gaan vinden. Jupke weet het al. De gemeente zal 
ons helpen. Het is een supergoed idee! We hebben wel meer volk nodig. 

Een paar dagen later zet Jupke haar verhaal en haar idee op Instagram. Er komen veel reacties 
binnen. Iedereen wil er aan mee doen. Ze kiezen 1 iemand uit om mee met hen naar de gemeente te 
stappen. Ze hebben Janine uitgekozen. Ze spreken met haar af en vertellen het idee. Ze vindt het 
fantastisch. Gelijk erna vertellen ze ook hun verhaal aan elkaar. Ze vinden het vrij ontroerend en 
vinden dat er een huis moet zijn waar iedereen zich thuis voelt. 

1 week later maken ze een afspraak met de gemeente. Ze  krijgen antwoord. 2 weken later stappen 
ze naar de gemeente. De burgemeester vindt het een slecht idee. Hij vindt dat mensen dat niet nodig 
hebben, omdat ze er zelf voor gezorgd hebben dat ze op straat leefden, worden mishandeld of in 
armoede leven. Ze zijn heel boos. Dus starten ze een petitie. Ze gaan een groot evenement 
organiseren waar iedereen mag komen en het is gratis. De dag is aangebroken, er staat een groot 
podium op het Gemeenteplein. Er zijn wel duizenden mensen aanwezig. Ze hebben toch een beetje 
stress om voor iedereen te spreken, maar ze doen het toch. Ze staan op het podium. Iedereen kijkt 
hen aan. Ze beginnen te praten en iedereen begint te juichen en is blij, want voor het eerst komt 
iemand met zo een briljant idee. Maar daar komt de burgemeester en hij roept: “Stooooooop! 
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Niemand heeft hier toestemming voor gegeven.” Iedereen draait zich om en kijkt hem aan. 
“Boeeeeee!” roept iedereen. 2 weken later proberen ze een afspraak te maken met de eerste 
minister. “Het gaat ons nooit lukken!” Trrrrriiiiingggggggg, de telefoon ringt. Ze nemen op en horen 
dat ze over één maand een afspraak hebben met de eerste minister. Ze zijn zo blij. 

1 maand later zijn ze op weg naar de eerste minister. Ze komen binnen en daar staat hij dan de enige 
echte eerste minister. Ze zijn heel enthousiast en vertellen hun verhaal aan de eerste minister, 
zenuwachtig wachten ze op zijn antwoord. De eerste minister is verast door hun idee en wil 
enthousiast meewerken. Hij zet zich in om zoveel mogelijk te doen en te helpen. Op Instagram 
maken ze een account aan en ze noemen het De Welkoms Thuis. Na een paar weken krijgen ze 
duizenden volgers. Ze starten een inzamelingsactie, elke radio vertelt het ook en iedereen weet er 
van. Ze hebben een avond gepland waar iedereen welkom is en dan gaan ze het bedrag bekend 
maken. Daar gaan ze dan, alles klaarmaken voor de grote avond. Alles staat klaar en er beginnen 
meer en meer mensen te komen. Het is tijd om het bedrag aan te kondigen. “3,2,1… We hebben 1 
miljoen euro ingezameld!” Wat?! Zoveel geld? Nu gaat het zeker lukken! Ze vragen aan iedereen om 
zoveel mogelijk meubels te verzamelen, oud of nieuw, het maakt niet uit. 2 maanden later staat alles 
klaar en beginnen ze te bouwen. Het verlaten huis wordt leeggehaald. Ze hebben een heel domein 
gekregen waar ze op mogen bouwen. Daar gaan ze een groot huis maken met een mooie grote tuin 
met alles erop en eraan voor iedereen, kinderen en volwassenen. 8 maanden later is het helemaal af 
en moeten ze het alleen nog maar inrichten. Ze hebben heel veel meubels gekregen en bedanken 
iedereen. Alles wordt ingericht en staat klaar. Nu alleen nog de inschrijvingen starten. Ze beginnen 
met de inschrijvingen en al snel zit het helemaal vol. Ze voelen zich toch best schuldig voor de 
mensen die niet hebben kunnen inschrijven. 

Alles staat klaar en iedereen die geselecteerd is, kan nu binnenkomen. Iedereen staat al klaar. In de 
avond zit iedereen gezellig in de grote ruimte, stellen ze zich allemaal voor en vertellen hun verhaal. 
Maar toch hebben ze nog een slecht gevoel in hun buik voor de mensen die geen thuis hebben. 
Vandaag de dag is het wereldwijd op het nieuws gekomen en zijn er meer en meer huizen aan het 
ontstaan voor mensen die een thuis zoeken over de hele wereld. In België zijn er nu al 55 huizen. Er 
komen elk jaar mensen bij met hun eigen verhaal van hoe ze een thuis proberen te vinden. Jeremy, 
Jupke en Janine vinden het een heel mooie boodschap. Ze vinden dat iedereen een thuis verdiend, 
wat dan ook. Het lijkt misschien allemaal zo makkelijk, maar niet iedereen heeft het geluk om een 
thuis te hebben. Een thuis is één van de belangrijkste dingen in je leven. Een thuis waar je mag zijn 
wie je bent, is het mooiste wat je kan hebben. Dit was ons verhaal en hopelijk heb jij de boodschap 
begrepen. Dankjewel om te luisteren. 

Oost west, thuis best! 
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