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Het leven ligt aan de horizon, 

rillend als een fata morgana, 

terwijl het verzet aan mij is gaan kleven 

als een tweede huid. 

De vijand loert overal en 

ik houd voortdurend de adem in 

voor mij, voor ons. 

 

Anny is leerling-verpleegster in Antwerpen 

wanneer de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. 

Ze wordt ingeschakeld in de hulpverlening 

van het Rode Kruis. Haast bij toeval kruisen 

leden van het verzet haar pad en sluit ze zich 

aan. Het pasje van het Rode Kruis laat haar 

toe dag en nacht door de stad te fietsen. 

 

Anny, alias zwaluw, verdeelt pamfletten, 

smokkelt wapens, helpt Joodse en militaire 

vluchtelingen, laat mensen onderduiken. Ze 

werkt samen met de verschillende 

verzetsbewegingen en wordt later adjudant 

van een eigen groep verzetsleden. Op 14 

maart 1944, kort voor de bevrijding, wordt 

Anny opgepakt door de Gestapo. Ze komt 

terecht in het concentratiekamp van 

Ravensbrück, de hel op aarde. De tirannieke 

willekeur van de nazi’s neemt haar elke 

menselijke waardigheid af. Wanneer Anny 

doodziek in de ziekenbarak terechtkomt, geeft 

ze alle hoop op. Kan Anny de gruwel 

overleven en terugkeren naar haar geliefde 

Antwerpen? 

 

Mieke Vandromme (°Kortrijk, 1956) schreef 

met deze roman een beklemmende ode aan 

de kracht en de moed van verzetsmensen 

tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
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