blog : onze natuur/ De Ardennen

Belgié met meer dan 100 meren, met meer dan 140 vissoorten. De ongeveer 2.046 km? is een
parel prachtige natuur. In de Ardennen is het heerlijk om te wandelen met je hele familie. Soms
nemen we de hond van mijn peter mee, wat geweldig toch. Sinds een paar jaar zijn er bevers
en ze maken veel dammen. Dat is wel goed en niet goed want het water is dan dieper en er zijn
dan meer vissen. De eenden komen ook, maar het water stijgt dus gaat er meer natuur onder
water. De hond is vooral grappig in ‘'t water: hij springt, duikt en zwemt. Even bij een riviertje
picknicken en dan verder gaan wandelen. Naar boven, naar beneden, alles is leuk. Tien km met
een paar pauzes. Een koekje met de pauze is altijd lekker. En dan weer aan het huisje zijn, een
vuurtje maken en ons een beetje opwarmen. Soms spelen we dan ook een spelletje met
natuurlijk m&m's. Even nog een wandeling met de hond voor een plaspauze. Gewoon een
kleine wandeling tot aan een rivier verderop. Die noemen we “het piske.” We noemen dat “het
piske” omdat het vroeger een klein beekje was en mijn oma vond dat het net zoals pippi was.
Dus noemde ze dat het piske. Er is dan een bruggetje en daar picknicken we ook soms. Mijn
papa en broer gaan paddenstoelen plukken om dan in ons huisje een klein omeletje mee te
maken. M'n zus en ik spelen in het water met de hond. Mijn mama leest soms een boekje en
kijkt af en toe naar ons. Daarna gaan we langs de andere kant terug naar huis. Even binnen
een pauze en dan buiten spelen in de gigantische tuin, die bijna groter is dan een koeienwei en
heel steil naar beneden gaat. Als het dan sneeuwt, nemen we altijd onze slee mee en glijden
we naar beneden. We hebben ook eens een iglo gemaakt, dat was echt super cool.

Het was wel even zoeken hoe we dan blokken moeten maken. Uiteindelijk hebben we een paar
emmers gevonden en is het zo gelukt. Vaak komen er dan mensen uit het dorpje om te vragen
of ze bij ons mogen spelen in de sneeuw. Dat is wel leuk want dan is bijna de hele tuin vol

mensen die aan ‘'t sleeén zijn.

Dan komt de lente. Blij en niet blij want de sneeuw is weg maar het wordt warmer. Het is dus
50-50. Maar de sneeuw is weg! En is het al wat warmer, dan is er ook meer water in het piske.
In de lente is er minder te doen dan in de zomer. In de zomervakantie organiseren ze een trail.
Ik heb één keer meegedaan en ik kon kiezen tussen 7 kilometer, 21 kilometer en 30 kilometer. Ik
deed het met mijn vader. Het was wel wat gemakkelijker voor hem. Wat we ook doen bij ons
huisje, is hutten maken in ons privé bos. We hakken ook soms bomen en planten kleine terug.

Zo dat is zo een beetje mijn avontuur in de Ardennen.
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